
KROONTJE VAN SINT JOZEF 

 

Het wordt gebeden als een ‘gewone’ Rozenkrans,                                                    
waarbij het “Wees Gegroet” wordt vervangen                                                                    

door het volgende gebedje: 

Jozef, zoon van David, en echtgenoot van Maria;                                
wij eren u als Beschermer van de Verlosser,                                                                   
en wij aanbidden het kind dat u de Naam Jezus gaf.                       
Sint Jozef, patroon van de katholieke Kerk,                                                         
bid voor ons,                                                                                                           
opdat wij net als u                                                                                                   
geheel mogen leven voor onze Verlosser. Amen. 

Geheimen 

1. Verloving met Maria (Mt 1:18).                                                                                                      

2. De Engel Gabriël stelt Sint Jozef gerust in een droom (Mt 1:19-21).                                                    

3. Geboorte en Naamgeving van Jezus (Mt 1:22-25).                                                                        

4. Vlucht naar Egypte met het Kind Jezus en Zijn Moeder (Mt 2:13-15).                                                                                                         

5. Het verborgen leven te Nazareth (Mt 2:23; Lk 2:51-52). 

http://www.osjoseph.org/stjoseph/prayers/StJosephRosary.php (c)  + bewerkt naar marypages.nl 



 

 

 

 

 

Wees gegroet, heilige Jozef! 

God heeft u met Zijn gaven rijk bedeeld. 

Op uw armen mocht gij de Verlosser dragen 

en onder uw ogen groeide Hij op. 

Gij zijt gezegend onder alle mannen 

en gezegend is Jezus, 

het Goddelijk Kind van uw maagdelijke Bruid. 

Heilige Jozef, zorgvolle Verdediger van Christus, 

Beschermer van de heilige Kerk, 

Bewaarder van het heilig Huisgezin 

en van het onze, 

bid voor ons, zondaars, 

nu en in het uur van onze dood. Amen. 

 

(Heilig Louis-Marie Grignion de Montfort) 

 


